Jan Klomp

Bezinningsreis
door de woestijn

Je was fysiek dus al op zo’n
woestijnreis voorbereid?

“Zeker, ik wist dat zo’n trip lichamelijk pittig is en een
behoorlijke conditie vereist. Ik ben sportief genoeg om dit
nog op mijn 64e aan te kunnen. Ik kreeg van andere
ondernemers wel commentaar: waarom zo’n primitieve
reis nu nodig was op mijn leeftijd. Je slaapt natuurlijk bij de
bedoeienen in de tenten, je eet hun eten en je slaapt op
hun manier. Daar zag ik ook wel wat tegenop. Het blijft
spannend wat je aan zou treffen. Soms was dat ook op de
grens. [k ben bijvoorbeeld behoorlijk gevoelig wat betreft
eten. Een keer heb ik onderweg het vleesgerecht overge-
slagen, omdat me dat niets leek. [k heb me toen beperkt
tot brood en rauwkost. Daar kom je niets mee te kort en
ik ben dus ook niet ziek geweest of zo. Zulke dingen
waren voor de organisatie niet helemaal te voorzien.
Maar zeker op onze hoofdvestiging was alles perfect
geregeld. De voorzieningen waren dus prima. En dat moet
ook, want je begint iedere morgen met een stiltewande-
ling van twee uur. Die maak je wel samen, maar je loopt
op zo'n afstand van elkaar dat je toch alleen loopt. Zo kun
je tot jezelf komen en met God in gesprek zijn.We had-
den een uitstekende gids die veel van de woestijn wist,
maar ook heel veel van de Bijbel. Dan ga je ook in dat
opzicht in de voetstappen van Jezus. Dat maakt het echt
anders. Ook de
bestond uit bijbelstudies en gesprekken daarover. Dan

themabegeleiding tijdens deze reis
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beleef je deze woestijntocht toch niet als een fysieke
prestatie, maar vooral als een geestelijke ervaring.”

Hoe ervaar je dat?

“Vanuit de bijbelse bezinning die je volgt, denk je per dag
na over verschillende thema’s. Daarin komen aan bod je
relatie met de woestijn, je relatie met God, met jezelf, met
je medemens en met je bedrijf. Met die input loop je
onderweg door de woestijnnatuur na te denken. Dan gaat
er heel wat door je heen.Als je je openstelt voor God en
het toelaat om niet zelf je leven te willen bepalen, dan
doet dat meer met je dan je verwacht. Ik werd tot mijn
eigen verbazing soms bijzonder emotioneel. In Gods
nabijheid stil worden brengt je dichter bij wat er in je
leeft. Als je daarnaar luistert en naar God, dan geeft dat
rust. In die vrede viel alles van mij af. Dat raakte mij ook
het meest op deze reis. Daardoor kwam ik zeer, zeer ont-
spannen terug.”

Welk doel had je met deze reis?

“Ik wilde tot bezinning komen over een paar belangrijke
zaken die op mij af komen.Voor belangrijke keuzes moet
je tijd vrij kunnen maken, wil je goede beslissingen kunnen
nemen. De rust daarvoor ontbrak mij in die tijd. Te veel
zaken namen me voortdurend in beslag. Naast de drukte
op de zaak was het ook privé druk.Vanwege de gezond-
heidsproblemen van mijn vrouw ging veel tijd en aandacht
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naar het bezoeken van het ziekenhuis. In die hectiek is
het lastig om eens rustig over de toekomst na te denken.
Ik werk nu nog parttime in de zaak.Wat ga ik doen als ik
straks echt stop met werken en met pensioen ga! Ik zou
best een wereldreis willen maken, maar dat laat de
gezondheid van mijn vrouw niet toe. Ik heb weleens voor
een periode deelgenomen aan ontwikkelingswerk in
Afrika. Zou ik daar verder mee moeten? Een andere
vraag waar ik helderheid over wilde krijgen, was mijn
deelname aan een kerkelijke gemeente. Waar ik lid was
geweest, had een veel te grote bestuurlijke verantwoor-
delijkheid op mijn schouders gelegen. Dat zou doorgaan,
als ik er bleef. Niet meer bij een eigen gemeente aange-
sloten zijn, wilde ik ook niet. Je gaat dan zwerven en mist
de waardevolle verbondenheid met anderen. Maar hoe
en waar zou ik mijn nieuwe plek kunnen vinden?”

Hoe vond je jouw antwoorden?
“Je denkt na over de thema’s die je krijgt aangereikt. Het

zijn heel basale vragen die er toe doen. Daar spreek je

met God over en dat deel je met de anderen uit de
groep. Je vertelt wat je zoekt en deelt ervaringen met
elkaar. Wat betreft de kerkgemeenschap praat je door
over de principes van de geloofsgemeenschap, waardoor
je bevestigd wordt in de noodzaak om je ergens bij aan
te sluiten. Ook werden mij waardevolle adviezen gege-
ven. Daar ben ik later mee aan de slag gegaan.

Er was in de groep vanaf het begin een enorme klik met
elkaar. Dat verbaasde sommigen nogal. Aan de ene kant

“De verbondenheid gaf
de goede openheid om

met elkaar van gedach-
ten te wisselen over wat

je bezighoudt”

mij ook wel. Maar anderzijds toch ook weer niet. Bezinning
in groepsverband was ik wel een beetje gewend. Daarin
gebeuren mooie dingen. Mijn ervaring is dat als je vanuit
de goede geloofshouding samen eerlijk op zoek gaat, je
dan veel gemeenschap met elkaar vindt. Dat was in deze
groep ook zo. Die verbondenheid gaf de goede openheid
om met elkaar van gedachten te wisselen over wat je
bezighoudt. In dat proces worden je dan stap voor stap
zaken helder. Ik kan het iedereen aanraden.”

Hielpen bepaalde momenten je
daar in het bijzonder bij?

“Ja, we kregen bijvoorbeeld op een gegeven moment de
opdracht om per drie ondernemers te gaan ‘schilderen
in het zand'. ledereen moest een eigen zandschilderij
gaan maken met behulp van stenen, takken, bladeren en
wat je maar kon vinden. Daarmee moest je aangeven hoe
je je relatie met God, jezelf en anderen ziet. Vervolgens
bespraken we met zijn drieén elkaars schilderij om
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‘“Je moet blijven bij wat
je biddend en denkend
hebt gekregen”

duidelijk te maken aan elkaar hoe je in het leven staat en
wat je belangrijk vindt. Daar leer je veel van. Je deelt je
leven met elkaar. Daarna volgde ’s middags nog zo’n ses-
sie in groter verband. Dan word je ook veel duidelijk
over jezelf”

“Een ander belangrijk moment vond ik de afsluitings-
avond. Je hebt dan al met de groepsleden veel doorge-
sproken. Je maakt in de evaluatie de balans op en sluit
dan af met gebed voor elkaar. Dat is niet alleen samen-
bindend, maar je legt het ook neer waar het hoort: bij
God. Een betere afsluiting kun je niet wensen.”

Hoe kom je na zo’n reis thuis?
“De reis is voor mij wonderbaarlijk goed geslaagd. Ik
voelde me heel goed en ontspannen. En dat kreeg ik ook

terug van anderen. Zowel op de zaak, als ook thuis.

Mensen zagen dat deze reis mij heel goed had gedaan. En
dat is ook zo. Het zal ieder gewoon goed doen als je even
helemaal los kunt komen van allerlei beslommeringen en
toekomt aan jezelf en aan God. Die afstand van allerlei
omstandigheden gun je iedereen.”

Hoe ga je hiermee verder?

“Met wat je hebt overdacht ga je aan de slag. Zo heb ik
na een periode van oriéntatie mijn nieuwe thuisge-
meente gevonden. Natuurlijk is dat een hele stap en is de
verleiding er om verder te kijken. Maar je moet blijven bij
wat je al biddend en denkend hebt gekregen. Daarin is
God heel concreet aanwezig en vraagt Hij je vertrouwen
om Hem te volgen. Dan moet je dat ook doen. Ook
groei ik steeds verder toe naar een beslissing wat ik ga
doen na mijn pensionering. Dat vraagt nog wel wat meer
tijd. Maar ik heb goede handvatten gekregen waar ik nu
mee verder kan.”
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